Daan-dagen mijn eerste kind

‘Ik ben uitgeteld.

Vandaag moet de baby komen.

Mijn buik is zwaar, ik kan niet meer liggen of zitten.
Elk half uur moet ik naar de wc.

Lopen maakt me heel snel moe.

Ik wil niet meer wachten, ik wil bevallen.

’s Avonds om tien uur ga ik naar bed.
Er is niets gebeurd.
Ik moet al weer huilen.’

Acht maanden zwanger, het is een spannende tijd.

Een moeder vertelt over het wachten op haar eerste kind.
Dan is het zover: Daan wordt geboren!

Het verhaal gaat verder met de belevenissen van Daan.
De keren dat hij met zijn moeder uitgaat,

de dagen dat het tegenzit en het nieuwe broertje dat hij erbij krijgt.

Een uitgave in de Vulkaanreeks (voorganger van de Leeskaravaan) van NBD | Biblion.
Niet meer leverbaar.



